Kerkdienst Protestantse Gemeente De Voorhof Kesteren
2 november 2025, zevende zondag van de herfst

Om te beginnen
Stilte
Welkom en mededelingen

leder gaat staan

in memoriam
lied 961 Agabus en Paulus

Groet en bemoediging

Vg Groot is Gods liefde voor een ieder die Hem zoekt.
Gm Hij ziet ons en kent ons en legt Zijn hand op ons.
Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Gm Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg Wij prijzen Zijn Naam, Hij die er zal zijn voor ons;
Gm onze ogen zijn op Hem gevestigd;

Allen ons hart vertrouwt op Hem.

Vg Gebed van toenadering

Intochtspsalm Lied 122: 1 en 3 (na dit lied gaat ieder zitten)

Waarover gaat de dienst?
Kyriégebed, afgewisseld met Lied 301 G
Glorialied 726: 1 en 6

Rondom de bijbel
Gebed
Lezing Lucas 19: 41-48 (NBV21)

41 Toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze
dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een
tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten
insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de
andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

Lezing Handelingen 21: 7-14 (NBV 21)

7 Vanuit Tyrus kwamen we in Ptolemais aan, waar we onze zeereis beéindigden. We begroetten de
broeders en zusters en bleven één dag bij hen. 8 De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg



naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, verkondiger van het evangelie en een van de zeven
wijze mannen. 9 Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten. 10 Na enkele
dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. 11 Hij zocht ons op, pakte Paulus’ gordel en bond
daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: ‘Dit zegt de heilige Geest: “Zo zal de man van wie
deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen
uitleveren.”” 12 Toen we dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om
niet naar Jeruzalem te reizen. 13 Maar Paulus antwoordde: ‘Waarom proberen jullie me door je tranen te
vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te
sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.” 14 Omdat hij zich niet liet overreden, deden we er het
zwijgen toe en zeiden alleen nog: ‘Laat gebeuren wat de Heer wil.’

Wij zingen uit Tussentijds, lied 215, waar zou de stad van de vrede zijn.
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1. Waar zou de stadvande vre-de zijn, kun jeer ko-men al benje ook klein?
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Ishet ver weg o-verland, overzee, ishet er ja of ishet ernee?

2. Hoe komen wij op het goede spoor. is het linksaf, of is het rechtdoor?
Is het niet hier en is het niet daar, is het er nee, of is het er ja?

3. Zijn alle dromen dan toch bedrog, hebben wij hier tevergeefs gezocht?
Is het een sprookje en is het niet waar, is het er nee, of is het er ja?

4. Wij willen weten, wij willen zien, wij willen weten, wij tellen tot tien.
Geef ons een teken van vrede mee! Is het er ja, of is het er nee?

Preek: Op weg naar de stad van de vrede

Muzikale meditatie
Wij zingen Lied 568 A, driemaal

Rondom gebeden en gaven
Gebeden, stil gebed, wij zingen het Onze Vader met Lied 370
Inzameling van de gaven bij de uitgang — gegevens via beamer

Tenslotte

Slotzang Lied 737:1, 2, 3,4,5en 21
Zegen, gezongen Amen

Wilt u reageren? Dat kan via k.f.visser@kpnmail.nl
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